
 
Zondag 21 mei 2023 

                                  zevende van Pasen 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
Groet en drempelgebed  

 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE, 
allen hemel en aarde maakt Hij. 
 
Openingslied:  ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’: lied 
276 (t. Huub Oosterhuis, m. Valerius) 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke strofe wordt besloten met: 
(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie e-leison. 
 
Gloria: ‘Sanctum nomen Domini’ lied 874 (m. Jacques 
Berthier) - ‘Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer’ 
We zingen dit lied 2x  
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 139 vers 1-16 
 
Lied 339a: ‘U komt de lof toe’ (m. Frits Mehrtens) 
 
Lezing uit de brieven: 2 Timotheüs 1 vers 1 - 7 
 
Lied 330: ‘Woord dat ruimte schept’ (t. Huub Oosterhuis, 
m. Antoine Oomen) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Luisterlied: “Ken je mij” - Huub Oosterhuis   
 

gebeden en gaven 
 

Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, ingezet en besloten met lied 900: ‘Nada te 
turbe’ (t. naar Theresia van Avila, m. Jacques Berthier) 
 
Nada te turbe, nada te espante; 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante; 
solo Dios basta. 

allen Onze Vader, die… 
allen gaan staan 

 
Slotlied: ‘Lied van weg en omweg’ (Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen, Zangen van zoeken en zien 259) 
 
Die mij getrokken uit de schoot 
mij mens genoemd hebt en geeigend 
mijn ogen wenden aan het licht 
mijn  voeten zette dat ik stond 
mij hebt doen weten dat ik gaan kon 
dat ik zou komen waar Gij zijt 
die als ik neerzit aan de kant 
van weg en omweg, moe en dorstig, 
mij overschaduwt met uw Naam 
die toen ik neerlag in het stof 
mij hebt omgeven met uw duister 
dat geen gedierte mij verslond 
die ongezien mij trekt tot U 
U zal ik ongezien vertrouwen -  
laat mij niet over aan mijzelf. 
Die ongezien mij trekt tot U 
U zal ik ongezien vertrouwen -  
laat mij niet over aan mijzelf. 
 
Zegen 
allen:  
Amen 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en bij de bar. De koffie mag overal in de kerkzaal en door 
het hele gebouw worden opgedronken. Laten we er op 
blijven letten dat we elkaar de ruimte geven. 
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